Liturgie 8 november

Dorpskerk Oostvoorne

Ds. Marijke van Selm

Organist Jolanda Zwoferink

Mmv leden van de cantorij olv Elly Bakker

Woord van welkom

Lied 286: 1 Waar de mensen dwalen in het donker
Bemoediging en groet

Drempelgebed

Lied 286: 3

Gebed om ontferming
Glorialied: 305 Alle eer en alle glorie

Gebed bij de opening van de schriften

Spreuken 9: 1-18

Lied 751: 1 De Heer verschijnt te middernacht
Mattheus 25: 1-13

Lied 751: 2,4, 5

Verkondiging

Lied 900 Nada te turbe

Viering schrift en tafel
Inleidende woorden

Lied 377: 1, 2 zoals ik ben
Tafelgebed

Onderbroken met: lied 377: 3, 4
Lied 377:5

Afgesloten met lied 377:6, 7

V: De vrede van Christus met u allen!
A: Zijn vrede met U

Tijdens het delen van brood en wijn wordt gezongen:
Lied 417 Frieden frieden hinterlasse ich euch

Dankgebed en voorbeden
Mededelingen

Slotlied & zegen: 426 God zal je hoeden



